‘Oorkonde van kardinaal Pileus’

Pileus, door Gods barmhartigheid Kardinaal-Priester met de titel van de H. Praxedis,
hiertoe met Apostolisch gezag bekleed, aan onze beminde in Christus, de edele Willem
van Meerhem, wereldlijk Heer van Boxtel, en de gehele gemeenschap van Boxtel
voornoemd, in het Bisdom Luik, zaligheid in de Heer.

De oprechtheid van uw godsvrucht verdient dat wij aan uw wensen, voor zover wij
gevoeglijk kunnen, tegemoet komen.

Het verzoekschrift nu, dat ons van uwentwege bereikte, hield in dat voor enige tijd door de
onachtzaamheid van een priester die de Mis opdroeg in de kerk van voornoemd dorp, het
Bloed van Christus, dat van witte wijn was geconsacreerd, in rode kleur, in voorkomen en
gedaante van echt bloed, op de corporaaldoek uitgestort en duidelijk zichtbaar werd,
waarvan heden nog de vlekken of sporen van rode kleur op de corporale te zien zijn, zoals
ook ter zake betrouwbare getuigen uit voornoemd dorp, hierover naar behoren
ondervraagd, openlijk hebben bevestigd.

Daarom heeft men ons van uwentwege ootmoedig gesmeekt dat wij, krachtens het gezag
waarmee wij bekleed zijn, ermee zouden instemmen dat deze corporaaldoek, naast
andere relikwieén, eenmaal per jaar mag worden getoond. Door uw smeekbeden
bewogen, verlenen wij dan bij deze, krachtens het Apostolisch gezag waarmee wij bekleed
zijn, tegemoetkomend aan uw vroom verzoek, de volle machtiging om voornoemde
corporaaldoek, door Christus’ Bloed roodgekleurd, zoals boven vermeld, eenmaal per jaar,
naast andere relikwieén, aan het gelovige christenvolk te tonen en tevens te verhalen en
het volk voor te houden wat dienaangaande door voornoemde getuigen gezien en
geconcludeerd is.

Volstrekt niemand mag dus inbreuk maken op dit verleende verlof of op vermetele wijze er
tegenin gaan. Ingeval iemand mocht proberen dit toch te doen, moet hij weten dat hij de
verontwaardiging van de almachtige God en van Zijn heilige Apostelen Petrus en Paulus
over zich af zal roepen.

Gegeven te Frankfort in het bisdom Mainz op 27 juni in het derde jaar van het Pontificaat
van onze allerheiligste Vader en Heer in Christus Urbanus, door Gods Voorzienigheid de
Vle Paus van die naam.

Aldus op gevouwen akte geschreven, ondertekend Gerlacus 20 grossen.

Vertaling opgenomen in: P.Th.A. Dorenbosch, De Boxtelse St.-Petrus (Boxtel, 1986), deel
I, blz. 250-251.



